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Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten 
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Na een zeer succesvol kamp zijn enkele van onze leiders al druk bezig met de
voorbereidingen voor het komende werkjaar. De andere leiders doken met hun
neus in de boeken om volop te studeren. Dit wekt bij velen van ons
enthousiasme op om weer vol energie aan het nieuwe jaar te beginnen. Ik wil
graag mijn dank uitspreken aan alle koks, ouders, leden, medeleiders en
sympathisanten.

Op 2 september is het weer zover: de Startdag van 2023. We zijn al volop aan
het werk en je kunt gerust al je vriendjes meenemen, zodat niemand deze
geweldige dag hoeft te missen. Bovendien is er dit jaar een tweede startdag op
16 september, die bijgewoond kan worden zonder vooraf ingeschreven te zijn.

Heeft u onze affiches voor het streekbierenweekend al gezien? Als dat het geval
is, weet u vast al dat het streekbierenweekend er ook dit jaar weer aankomt.      
Ik kan nog niet te veel verklappen, maar het belooft weer een fantastische editie
te worden. Het jaarlijkse evenement vindt plaats op 9-10 september in JC
De4link. Het assortiment aan bieren is zeer uitgebreid en op zondag wordt er
heerlijke beenhesp geserveerd, samen met groenten, koude pasta,… . Kaarten
hiervoor zijn verkrijgbaar bij de leiding.

Nu ik het over de leiding heb; als hoofdleider ben ik trots om aan te kondigen dat
we dit jaar 3 nieuwe leiders hebben waarop jullie en wij voor de volle 200%
kunnen rekenen. Dit belooft alleen maar meer originele en leuke activiteiten.
Helaas moeten we ook afscheid nemen van 4 andere fantastische leiders die we
enorm gaan missen. Daarvoor willen we hen hartelijk bedanken voor hun
jarenlange inzet. We wensen hen het beste toe!

Verder hopen we iedereen te mogen begroeten op 2 september in JC De4link.

Met vriendelijke KSA-groeten,

Decaestecker Louis



Beste KSA’er,
Hier zijn we weer met meer leesplezier! We hebben er
opnieuw een geweldig kamp opzitten en kijken alweer uit naar
het nieuwe jaar. Wij als redactie zijn er alvast helemaal klaar
voor!

Dit jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van 2
redactieleden, wat het totaal nu op 4 brengt. Natuurlijk heeft
elk nadeel ook zijn voordeel, we kunnen nu opnieuw manillen.
We hebben met deze Lievensbode opnieuw ons best gedaan
om u zoveel mogelijk leesplezier te bezorgen. Zo leest u onder
andere welke leiders bij uw kind in de ban staan en ook de
wist-je-datjes vindt u traditiegetrouw terug op het einde van
dit boekje.

Veel leesplezier en tot op de startdag!

Groetjes,
Uw favoriete redactie

Redactioneel
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Kortnieuws
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Verloren voorwerpen
Waarschijnlijk is uw zoontje met een lichtere valies
terug naar huis gekomen. Geen paniek, vele
voorwerpen liggen nog bij ons en kunnen met de
startdag (2 september) en de daaropvolgende
vergaderingen meegenomen worden.

Uniformstand
Tijdens de laatste 2 vergaderingen van oktober (21 en 28 oktober) zetten we
opnieuw onze uniformstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor
(vanaf 13u30) en na de vergadering (vanaf 17u) heeft u tijd om iets te kopen.
(Gelieve wel cash geld mee te nemen, Payconiq is ook mogelijk). Ook in maart
zal er nog een uniformstand zijn, de juiste datum volgt nog. 

Dag v/d Jeugdbeweging
Dit jaar gaat Dag van de Jeugdbeweging door op vrijdag 20 oktober
2023. Op deze dag laten we zien dat we trotse KSA’ers zijn en trekken
we ons mooiste uniform aan, zodat iedereen kan zien dat KSA de beste
jeugdbeweging is van ons land.

Kamp 2024 
Het vorige kamp ligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al
naar het volgende. Wees gerust, volgend jaar is er opnieuw een
kamp. Noteer zeker al 31 juli tot 10 augustus 2024 in jullie agenda
voor het zomerkamp. Op naar een volgend super-kamp!



Het is weer zover - Streekbierenweekend met KSA! 

De langverwachte tijd is eindelijk aangebroken: ons jaarlijkse
Streekbierenweekend met de KSA staat voor de deur! Na een periode van
anticipatie kunnen we met vreugde aankondigen dat we dit geweldige
evenement opnieuw kunnen organiseren. Net als voorgaande jaren zal ons
Streekbierenweekend plaatsvinden in ons vertrouwde onderkomen, JC De
4Link. 

Op zaterdagmiddag, 9 september, verwelkomen we jullie graag om te
genieten van een uitgebreide selectie van maar liefst meer dan 100
verschillende streekbieren. Dit alles wordt geserveerd in een sfeervolle
ambiance die bijdraagt aan een gezellig samenzijn. 

Op zondagmiddag, 10 september, nodigen we jullie opnieuw uit om aan te
schuiven voor een heerlijke portie beenham. Uiteraard gaat deze culinaire
lekkernij gepaard met een perfect bijpassend streekbiertje, zodat de
smaken naadloos op elkaar aansluiten. 

Om deel te nemen aan dit smaakvolle weekend, kunnen jullie kaarten
bestellen bij de enthousiaste leiders van onze KSA. Voor volwassenen
bedraagt de prijs € 15 en voor kinderen onder de 12 jaar slechts € 11.
Wacht niet te lang met bestellen om teleurstelling te voorkomen, want het
aantal plaatsen is beperkt! 

De opbrengst van dit jaarlijkse evenement zal niet in onze eigen zakken
verdwijnen. In plaats daarvan zal het worden aangewend om onze KSA-
leden een onvergetelijk jaar en kamp te bezorgen, vol avontuur en
vriendschap. 

Wij kijken enorm uit naar dit bijzondere weekend en willen al onze
sympathisanten, sponsors en streekbierliefhebbers hartelijk bedanken voor
hun steun. Zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn. Zet het alvast in jullie
agenda: het Streekbierenweekend met de KSA belooft weer een
onvergetelijke ervaring te worden. 

Tot dan!

Streekbierenweekend 2023

6



Terugblik
Aan onze geweldige koks,

Jullie hebben ons verwend met smaken die de zintuigen prikkelden en harten
veroverden. Jullie toewijding en vakmanschap hebben onze maaltijden
omgetoverd tot ware kunstwerken, die niet alleen de buik, maar ook de ziel
hebben gevoed.

Elk gerecht vertelde een verhaal van passie en precisie, met ingrediënten die
harmonieus dansten op onze smaakpapillen. Jullie hebben bewezen dat koken
meer is dan een bezigheid; het is een liefdevolle uitdrukking van creativiteit en
zorgzaamheid.

Van de eerste hap tot de laatste lepel dessert, werden we meegenomen op een
reis van genot en verrukking. Jullie onzichtbare handen hebben magie gecreëerd
in de keuken, en die magie proefden we met elke blijk van waardering die we
uitten tijdens het diner.

Dus, met onze harten vol dankbaarheid en onze smaakpapillen nog nagloeiend,
willen we jullie bedanken voor jullie onvermoeibare inzet en ongeëvenaarde
talent. Jullie hebben niet alleen maaltijden geserveerd, maar ook herinneringen
gecreëerd die voor altijd zullen blijven bestaan in onze gedachten.

Bedankt & tot volgend jaar!

Te huur

Paëllapannen Percolator Leiders
Prijs overeen te komen€18/dag, €25 waarborg€30/dag, €100 waarborg

Contactpersoon: Guillaume & Gaëtan  (pagina 20) 7



Na het vertrek in Roeselare beleefden de dwergjes een avontuurlijke tocht in de richting
van Pelt, zelfs de vertragingen en problemen langs de kant van de NMBS konden de pret
niet bederven. Ze kwamen veilig aan en kozen elk hun bedje uit. Nadat we geïnstalleerd
waren volgde een korte rondleiding en verkenning van het terrein, er was zelfs nog even
tijd om het grote speelplein uit te testen. Dan was het al tijd voor het avondeten, lekkere
spaghetti! Na het eten speelden we nog het grote Asterix en Obelix memoryspel en
genoten de dwergen van een betoverende poppenkastshow. Na de show konden we
genieten van het lekkere toverdrank die we tijdens het spel gemaakt hadden.

Op de tweede dag stonden de dwergen vol goede moed op, na een stevig ontbijt
konden de avonturen beginnen! In de voormiddag waren we samen met de kabouters
verantwoordelijk om een samen met Asterix en Obelix een Gallisch dorpje te
beschermen. Na de lekkere jambalaya ontpopten de dwergen zich tot ware militairen in
de paracommando-tocht. Deze militaire training zorgde er voor dat het meer dan nodig
was dat de jongens eens een douche pakten. Na het avondeten gingen we op een
fakkeltocht, waar leider Monty een spannend verhaaltje vertelde.

Onze voorlaatste dag begon met lekkere boterhammen met stierenboter, dit gaf ons
veel energie om de dag te beginnen. In de voormiddag speelden we een 7-kamp op het
speelplein dat naast onze kampplaats lag. In de namiddag sloeg het weer wat om
waardoor we eerst onze valies een beetje op orde hebben gestoken. Na het opruimen
hadden we nog wat tijd over voor een spannende quiz. Als laatste avondmaal kregen we
lekkere braadworsten. Nadat we dit lekkere eten hadden verorberd lieten de dwergen
zich nog een laatste keer gaan tijdens het afscheidsfeestje. Moe maar voldaan kropen
we in ons bedje want de laatste dag beloofde nog een lastige te worden.

De laatste dag begon met het volledig inpakken van onze valies, gevolgd door de
terugreis met de trein. Ondanks dat iedereen blij was om terug te keren naar huis, was
het afscheid van de kampplaats toch was moeilijk.

De dwergjes hebben een geweldig kamp gehad vol avontuur en spelletjes, die ze hopelijk
niet snel zullen vergeten!

Op kamp met ...
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De Dwergen



Een groep enthousiaste kabouters begon hun 7-daagse avontuur in Neerpelt met veel
energie en enthousiasme. De reis begon met een treinrit gesponsord door NMBS,
gevolgd door een onverwachte bustrip naar Neerpelt Station. Bij aankomst op de
kampplaats werden bedjes opgemaakt, kampregels doorgenomen en het terrein
verkend.

De dagen waren gevuld met diverse avonturen en activiteiten. Kabouters en dwergen
bundelden hun krachten om het Gallische dorpje te redden. Ze voerden opdrachten uit,
stalen toverdrank en trotseerden obstakels. Maaltijden bereid door koks, waaronder
stoemp fataal en jambalaya, zorgden voor genot tussen de activiteiten door. Een 10-
kamp en een boskamp brachten uitdaging en plezier.

Een van de  hoogtepunten was een fakkeltocht door het donkere bos en een spannende
missie in het Romeinse kamp. Creatieve momenten omvatten toneelvoorstellingen,
knutselen en kampen bouwen. Ook werd er een dagtocht naar een zwembad
georganiseerd, waar de kabouters hun energie kwijt konden.

De dagelijkse avonturen eindigden met heerlijke maaltijden, waaronder spaghetti,
stoofvlees en vol au vent. Kabouters genoten van eigen bereide gerechten, zoals
spinnetjes. De avonden brachten plezier met toneel, casino en fuiven.

De laatste dagen werden we plots echte militairen, bouwden we vliegtuigen en genoten
we van het kampvuur. De kabouters keerden voldaan en vol herinneringen naar huis,
wetende dat ze een onvergetelijke en avontuurlijke tijd gehad hebben.

Groetjes de kabouterleiders 

Op kamp met ...

9

De Kabouters



Op kamp met ...
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De Pagadders
Voor de jonge pagadders markeerde de zomervakantie het hoogtepunt van het
jaar: het langverwachte kamp. Met hun rugzakken gevuld met enthousiasme
verzamelden ze zich bij het KSA-lokaal, klaar om een onvergetelijk avontuur te
beginnen.

De start van hun reis bracht een onverwachte wending met zich mee toen de
geplande treinrit plotseling veranderde in een vervangende busrit. Maar deze
jonge avonturiers lieten zich niet uit het veld slaan. Ze omarmden de onvoorziene
uitdaging en begonnen vol energie aan de volgende etappe van hun avontuur.

De bus bracht hen naar het station van Neerpelt, waar hun reis naar het kamp
officieel begon. Een korte maar stevige wandeling bracht hen naar de
kampplaats, terwijl vrolijke liederen en gelach de lucht vulden. De pagadders
lieten zich niet ontmoedigen door het onverwachte en maakten van de wandeling
een vrolijke optocht.

Aangekomen op de kampplaats, barstte de opwinding los. Ze begonnen met het
inrichten van hun slaapruimte en verkenden het uitgestrekte terrein dat hun
speeltuin zou worden voor de komende dagen. De sfeer was doordrongen van
verwachting en opwinding, want iedereen besefte dat dit kamp een speciale plek
in hun jeugdherinneringen zou innemen.

Na een stevige wandeling en een verkenning van het terrein was het tijd voor een
stevige maaltijd. Een heerlijke portie spaghetti vulde hun hongerige magen,
gevolgd door het eerste grote spel van het kamp. De jonge pagadders zetten zich
volledig in, vastbesloten om verloren toverdrankingrediënten terug te winnen.
Hun inspanningen werden beloond met een overwinning die ze vierden door
uitbundig te ravotten op de prachtige speeltuin naast de kampplaats.

De avond bracht nog meer magie met zich mee, want een poppenkastshow
betoverde jong en oud. De pagadders werden meegenomen op een reis vol
verhalen en avonturen voordat het tijd was om hun vermoeide lichaampjes te
ruste te leggen.
De volgende dag begon met een stevig ontbijt, smakelijke boterhammen met
choco om hun energievoorraden aan te vullen. Maar er was geen tijd om stil te
zitten, want een spannend spel wachtte op hen. 
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Ze werden omgetoverd tot dappere Galliërs en moesten ingrediënten verzamelen
voor de legendarische druïdedrank. Het spel vereiste strategie en teamwork, en
terwijl ze hun best deden, groeide de teamgeest onder hen. De dag was een
succes, met Ruben als de ultieme winnaar die erin slaagde alle ingrediënten te
bemachtigen. Na een verfrissende middagpauze en een heerlijke jambalaya-
maaltijd, waren de pagadders klaar voor meer actie. Deze keer stonden ze voor de
uitdaging om de Romeinen te slim af te zijn en de wereld te redden. Ze
ondernamen verschillende missies en speelden een Risk-achtig bordspel om
bezette gebieden te heroveren. De pagadders toonden hun strategisch vernuft en
vastberadenheid om de Romeinse overheersing te beëindigen. Tussendoor
genoten ze van de uitgestrekte speeltuin, die gevuld was met plezier en avontuur.
De avond werd afgesloten met een boeiende "Klein Grote Pagadderquiz," waarbij
ze hun kennis over aardrijkskunde, games, muziek en raadsels testten voordat ze
moe maar voldaan naar bed gingen.

De derde dag begon met de legendarische stierestutten, gevolgd door het
aantrekken van hun uniformen voor groeps- en banfoto's. De ochtend bracht een
opwindende 10-kamp, waarbij elke pagadder zijn innerlijke Galliër naar voren
bracht. Voor de lunch werden heerlijke balletjes in tomatensaus en smakelijke
soep geserveerd. Na een welverdiende rusttijd, veroorzaakt door hevige regenval,
zetten ze hun 10-kamp voort en werd Titus gekroond als de geboren Galliër na
het winnen van het spel.
Na het avondmaal stond een durftocht op het programma. Deze uitdagende tocht
leidde hen door een parcours vol verrassingen, van honden tot vuiligheid.
Uiteindelijk werden ze afgespoeld en belandden ze in warme douches. Het
avontuur werd afgesloten met een smakelijk puddingpapje voordat ze vredig in
hun nesten sliepen.

Een nieuwe dag begon met smakelijke boterhammen en gelei voor ontbijt,
gevolgd door een creatieve knutselsessie waarbij de pagadders hun eigen Asterix-
helmen maakten. De middag bracht een heerlijke dagsoep en stoempfataal, een
onvergetelijke maaltijd. Actie en uitdaging volgden snel, en de pagadders werden
omgetoverd tot stoere Noorse barbaren die een intense bergbeklimming
ondernamen. Met trots bereikten ze de top van hun denkbeeldige berg, waarna
ze werden beloond met een stevig avondmaal.
De avond werd gevuld met plezier en lachen tijdens gezelschapsspellen. 
Het hoogtepunt was een geweldige game night waarop iedereen zich kostelijk
amuseerde



Op kamp met ...
De Jongknapen
Beste ouders, 

We willen graag uitgebreid verslag uitbrengen van het geweldige avontuur dat
jullie jongknapen, de energieke leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar,
hebben beleefd tijdens hun onvergetelijke kamp. Het is onze vreugde om
jullie op de hoogte te brengen van alle spannende en leerzame momenten
die ze hebben meegemaakt. 

De aankomst op dag 1 was gevuld met opwinding en anticipatie terwijl de
kinderen met de trein aankwamen en de nieuwe omgeving begonnen te
verkennen. Ze waren snel vertrouwd met het kampterrein en begonnen hun
thuis voor de komende dagen te ontdekken. Het zien van hun vreugde en
nieuwsgierigheid was hartverwarmend. 

Gedurende de tweede dag gingen de avonturen verder terwijl ze het
kampterrein verder verkenden en nog meer plekken ontdekten die hen
zouden vergezellen in hun onvergetelijke herinneringen. De kinderen
toonden een geweldige geest van samenwerking en teamwerk, en hun
vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties was
bewonderenswaardig. 

Een hoogtepunt van het kamp was de speciale dagtocht die een bijzonder
tintje gaf aan hun avontuurlijke reis. Tijdens deze dag gingen ze op pad en
kwamen ze aan bij LAGO Pelt, waar ze een buitengewone dag vol activiteiten
beleefden. De jongknapen namen deel aan een reeks spellen, waaronder
stratego, voetbal, vlaggenroof en memory. Elk spel bracht niet alleen plezier
met zich mee, maar ook waardevolle lessen in teamwork, strategie en
samenwerking. 

Eén van de hoogtepunten van het kamp was het enthousiasme waarmee de
jongknapen deelnamen aan de paintball-activiteit. Ze stortten zich vol
overgave in dit avontuurlijke spel en creëerden blijvende herinneringen terwijl
ze elkaars rivalen en bondgenoten werden in het veld.
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Ondanks het wisselvallige weer in het begin, verbeterde het klimaat na
verloop van tijd, wat resulteerde in zonnigere dagen vol buitenactiviteiten.
Het was hartverwarmend om te zien hoe de jongknapen elke uitdaging
aangingen met een glimlach en vastberadenheid. 

De kampervaring werd afgesloten met een onvergetelijke avond rond het
kampvuur, waar de jongknapen samenkwamen om verhalen te delen, te
zingen en te lachen. De "fata morgana" -activiteit voegde een magisch tintje
toe aan de avond, terwijl de kinderen hun verbeelding de vrije loop lieten
gaan. 

We willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen en de gelegenheid om voor
jullie kinderen te zorgen tijdens dit kamp. Hun opwinding, veerkracht en
vermogen om nieuwe vaardigheden te leren, hebben ons geïnspireerd en
gevuld met trots. We hopen dat ze thuis zullen terugkeren met niet alleen
prachtige verhalen, maar ook met een schat aan ervaringen en
vriendschappen die een leven lang meegaan.

groetjes van uw jongknapenleiders
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Op Kamp met ... 
De Knapen
Eindelijk was het moment daar om op kamp te gaan. Met enthousiasme
vertrokken we per trein. Zodra we het station van Neerpelt bereikten,
volgde een kleine wandeling naar onze kamplocatie. Eenmaal aangekomen,
moesten we helaas nog de vrachtwagen uitladen. Gelukkig bood onze
mooie KSA-kw beschutting tegen de regen.

Vervolgens hadden de knapen kort de tijd om hun tenten op te zetten en
hun slaapspullen klaar te leggen, omdat er sjorwerk op het programma
stond. Althans, dat dachten de knapen. Ze trokken hun wandelschoenen
aan en gingen op verkenning in het mooie Sint-Huibrechts Lille. We waren
benieuwd hoe goed ze hadden opgelet tijdens de wandeling van het station
naar de kampplaats.

De volgende dag stond er nog steeds sjorwerk gepland, maar 's avonds
werden de schoenen weer uitgetrokken om zich voor te bereiden op de
zware tweedaagse tocht die voor ons lag.

Op naar de volgende dag. Hier testten we de fysieke vaardigheden van de
knapen met het "Tienkamp"-spel, waarin Henri uitblonk. 's Avonds maakten
we de knapen klaar voor de tweedaagse. Ze gingen vroeg naar bed omdat
we wisten dat de komende twee dagen uitdagend zouden zijn. Hopelijk
hadden ze genoeg buiksuikerkes bij zich.

'S ochtends vertrokken ze te voet met hun trekrugzakken voor de
tweedaagse tocht. Bij de knapen verliep het vlotter dan bij de
jonghernieuwers. De knapen waren de jonghernieuwers te slim af, maar de
jonghernieuwers deden hun best. Toen ze 's avonds bij de slaapplaats
aankwamen, stond er een heerlijke spaghetti op hen te wachten. De
volgende dag trokken ze weer hun wandelschoenen aan en gingen op pad.
De tweede dag verliep soepel. Alleen het ontcijferen van aanwijzingen ging
wat moeizamer, maar gelukkig kregen ze hulp van Rune. Zonder hem waren
waarschijnlijk enkele knapen verdwaald in de bossen van Pelt. Na de
tweedaagse was het tijd voor een rustige avond en "Zillion" stond op het
programma.
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De dag daarna werkten we enkele knaapopdrachten af, met een vleugje
poëzie. Ondanks de vermoeidheid van de tweedaagse waren de
knapen nog niet uitgeput. Gelukkig hadden we 's avonds een dropping
gepland. Na de dropping hadden ze een welverdiende nachtrust
verdiend. Na al het wandelen was het tijd voor "jachtseizoen", waarbij
de knapen uit handen van de leiders moesten blijven. Dit was geen
eenvoudige opgave, aangezien de leiders fietsen en auto's hadden
terwijl de knapen te voet waren.

De volgende dag was het tijd voor een dagtocht waarbij we naar een
tropisch zwembad fietsten. We maakten er een feest van. Bij
terugkomst stond 's avonds nog een kompastocht op het programma,
een kortere wandeling omdat onze knapen al genoeg hadden gelopen. 

De dag daarop was het tijd voor een spel van 15 uur lang, waarbij de
knapen onder andere hun beste nagellakvaardigheden konden laten
zien. Een welgemeende felicitatie aan Izar, de meest actieve van de
groep.

De laatste dag stond vooral in het teken van opruimen. 's Middags
speelden we het jaarlijkse groepsspel de "Fata Morgana". En we hadden
geluk, dit jaar mochten we een kampvuur maken. En wat voor een
kampvuur was dat! De dag na "Fata Morgana" was het alweer tijd om de
tenten en bagage in te pakken en terug te keren naar Moorslede.

Hartelijke groeten van de knapenleiders!
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Op kamp met ...
De Jonghernieuwers 
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De eerste dag van het kamp begon al met een mol in de groep, deze wist zelf
de treinen te saboteren. Na het bezoek van het pittoresk station van
Lichtervelde konden de 10 dagen dan ook echt beginnen. Bij aankomst
leegde we de camion, zochten we een mooie plek in het bos en zette we
onze tenten op. 

De eerste dagen sjorden we door weer en wind en bezochten we een
vuurwerkshow waar een nachtelijk wandeling aan gekoppeld was. Dit was
eigenlijk een opwarmer, want in plaats van 2daagse, deden de JHN een
24uren tocht. Ze wandelden maar liefst 70km. Ook hier heeft de mol zijn
werk gedaan, of om correcter te zijn de broer van de mol. De laatste zorgde
ervoor dat de JHN hun visgraat verkeerd interpreteerden waardoor ze een
gigantische ommetoer maakten. Verder verliep hun tocht zo goed als
foutloos. 

Na de 24uren tocht was het dan tijd voor de gel blasters. Deze gel blasters
konden we huren met het geld dat de JHN hadden verdiend tijdens het jaar.
We verschoten een 35 000 gel balletjes, zowel overdag als ’s nachts. 

Dan was het tijd voor dagtocht. We trokken er op uit met onze fiets en
stopten bij een prachtig zwembad. Dit zwembad was voorzien van een
wildwaterbaan en een paar spectaculaire glijbanen. Maar de jacuzzi was toch
de favoriet van de JHN. 

De volgende dag begonnen de JHN aan het 24uren spel, hierbij kregen ze
opdrachten die ze binnen de 24uur moesten voltooien. Ze begonnen al snel
met de voorbereiding van de eierwacht: zoals de opbouw van hun kamp en
het maken van vallen rondom hierrond. Rond middernacht begonnen de
leiders dan hun kamp te infiltreren. 
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Hun kamp was behoorlijk leiderproof, want de JHN kregen maar een paar
eieren op hun hoofd. 

Na het 24uren spel was het tijd voor de fata morgana en de voorbereiding
van het kampvuur. ’s Avonds genoten de JHN van een prachtig toneel, een
heerlijke petit beurre taart en natuurlijk van een gezellig kampvuur. 

Jammer genoeg verlaten er dit jaar 4 topleiders onze leidingsploeg, maar
Aden, Goya en Gust zullen dit zeker even goed doen. 

Aah u vraagt zich waarschijnlijk nog af wie er al die tijd de mol was? Dit was
JB, maar hij bleek niet zo goed te zijn in het verzwijgen van zijn rol. 

Het was weer een zeer geslaagd kamp. 

Met vriendelijke groeten, De JHN leiding



Op kamp met ...
De Koks

Als kookploeg keken we na een jaar van hard werken eindelijk
uit naar het zomerkamp. Veel van onze koks zijn oud-leiders,
wat soms een vleugje nostalgie met zich meebrengt. Maar
genoeg daarover. Op 31 juli vertrokken we volgeladen richting
Pelt. In een tijd waarin kunstmatige intelligentie steeds
vanzelfsprekender lijkt te worden, blijkt de realiteit toch niet
altijd zo voorspelbaar en aanpasbaar. Het weer was niet
bepaald gunstig, maar dat hield ons niet tegen. We bleven
doorgaan en probeerden dagelijks heerlijke maaltijden te
serveren aan de leden. 

Goed eten was van groot belang, vooral omdat er dagelijks veel
gewandeld en gespeeld werd in de bossen. Op kamp eet je nu
eenmaal voor twee. De jonghernieuwers hielpen ons zelfs met
het schillen van aardappelen, hun vermoede wandelbenen
kunnen nu wat rusten, maar nu kregen de vingers ook een
stevige training. Desondanks kregen ze het voor elkaar en daar
zijn we hen altijd dankbaar voor. Deze vaardigheid zal
ongetwijfeld later van pas komen. Tijdens de leden hun dagtocht
hadden we wat vrije tijd om de omgeving te verkennen. We
inspecteerden lokale eetgelegenheden en bezochten een
restaurant, waar we kozen voor een typisch streekgerecht,
voornamelijk vis (haha). 

Na de maaltijd maakten we een wandeling door het bos en
stuitte op een opvallende Amerikaanse legerwinkel, die eerder
leek op een doe-het-zelfzaak. Maar al met al hadden we plezier.
Om 16.00 uur keerden we terug naar het kamp, waar we nog
wat 'giraffennekken' (hespenworstschijven met gebakken
aardappelen) klaarmaakten.
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 Rond 18.00 uur arriveerden de eerste gasten in ons kamprestaurant,
na een dag vol waterpret. We gingen vroeg slapen om fris te zijn voor
het uitgebreide ontbijt de volgende ochtend, zoals gebruikelijk in ons
kwaliteitshotel. Er was een ruim aanbod aan koffiekoeken en
ontbijtgranen. Deze overvloed aan suikers zullen de komende vast en
zeker wel verwerkt worden. 

Het kamp bood weinig tijd om stil te zitten. De kabouters hielpen ons
met het maken van gehaktballen, en het gerecht van puree met
balletjes in tomatensaus bleek een succes. Tijdens het kamp genoten
de deelnemers van verse vol-au-vent, stoofvlees en meer. 

Bij het schrijven van dit artikel loopt het water me weer in de mond.
Tegen het einde van het kamp klaarde het weer op. We verwenden de
leden en hun leiders met pannenkoeken en genoten 's avonds van een
gezellig kampvuur en de slotshow. Maar aan alle mooie dingen komt
een einde. De volgende ochtend begonnen we met opruimen en laden
we de vrachtwagen in met rugzakken vol geweldige kampverhalen en
lege diepvriezers. Zo vertrokken we weer naar huis.

tot volgend jaar!
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materiaal 
@ksamoorslede.be

 Het Leidersteam
Dwergen

Banleider

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29 
8800 Roeselare
0497 83 45 19

Gaëtan Berguigue
Oude molenweg 17 
8890 Moorslede 
0473 20 53 97

Kabouters

Banleider

Guillaume Berguigue 
Mgr Cardijnlaan 34 
8890 Dadizele 
0473 11 06 26 
dwergjes 
@ksamoorslede.be
materiaal 
@ksamoorslede.be

kabouters 
@ksamoorslede.be

Ruben Leenknecht 
Kalkoenstraat 3 
8890 Moorslede 
0487 21 177 5

Xandres Grymonprez 
Iepersestraat 119 
8890 Moorslede 
0472 67 42 23

Louis Decaestecker 
Iepersestraat 117 
8890 Moorslede 
0472 84 14 86 
leiding 
@ksamoorslede.be

Gust Roggeman
Sprietstraat 18
8890 Moorslede
0478 08 36 92
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pagadders 
@ksamoorslede.be

Mathis Lampaert 
Passendaalsestaart 53 
8890 Moorslede 
0468 43 78 16

Pagadders

Tibe Foulon 
Emiel jacqueslaan 76 
8890 Moorslede 
0496 28 49 67

Banleider

Jongknapen

Victor Dewitte 
Breulstraat 127 
8890 Moorslede 
0470 52 02 79

Banleider

jongknapen 
@ksamoorslede.be

Baptiste Vanacker
Iepersestraat 96
8890 Moorslede
0470 38 03 03

Baptiste Wydooghe 
Passendaalsestraat 43 
8890 Moorslede 
0468 28 76 10

Willem Louagie 
6de Jagersstraat 3 
8890 Moorslede 
0472 34 97 53

Aden Vansevenant
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0468 35 98 72

Goya vandenbroucke
korenwind 53
8890 Moorslede
0468 54 66 08
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knapen 
@ksamoorslede.be

Roeland Vandamme 
Werviksestraat 8 
8890 Moorslede 
0471 79 76 98

Knapen
Banleider

Jonghernieuwers

Banleider

jonghernieuwers 
@ksamoorslede.be 

Jonas Vallaey 
Korenwind 41 
8890 Moorslede 
0468 28 34 83

Lucas Deleu 
Emiel Jacqueslaan 77 
8890 Moorslede 
0472 17 17 83

Charles Devisch 
Bellereke 1 
8890 Moorslede 
0473 79 60 41

Gunther Constandt 
Gentsestraat 84 
8890 Moorslede 
0495 83 73 89

Tjorven Cappon 
Permekelaan 27 
8890 Moorslede 
0468 22 71 22 

22



Kalender
Van September t.e.m. Februari

2 september
9 & 10 september
16 september
23 september
30 september

7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober

4 november
11 november
18 november
25 november

2 december
9 december
16 december
23 december
30 december

6 januari

vergadering - Startdag
Streekbierenweekend
vergadering - 2de startdag
vergadering
vergadering

geen vergadering
vergadering
vergadering - uniformstand
vergadering - uniformstand

vergadering
geen vergadering
vergadering
geen vergadering

vergadering - hoogbezoek
vergadering
vergadering
geen vergadering
geen vergadering

vergadering - zwemmen
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Wist je dat ...
... Streekbierenweekend op 9 en 10 september is! 
... We weer meer dan 100 verschillende bieren hebben
... Je op zondag beenhesp kan komen eten.
... Je nog kaarten kan krijgen bij de leiding
... De zon niet mee was op kamp 
... Een eigen remorque hebben
... G.M. een carport hiervoor heeft gemaakt
... Voor een remorke met enkele as geen speciaal rijbewijs nodig 

... Dit ook zo is voor een dubbelasser

... Deze dan wel niet geremd mag zijn

... Je hiermee maximaal 750kg mag vervoeren 

... We G.B. dus niet mogen meenemen

... We geen huisdieren meer hebben in de ksa

... B.W. meer dagen heeft gewerkt in de week van kamp dan dat 

... We dit jaar echt voor een camionette gaan!

... Dit ons +- 10.000,00 euro kost

... Een pinguïn 3 meter hoog kan springen

... Knokke overroepen is

... N.V. meedoet met de pikdorsercross

... R.V. mooi muren kan schilderen

heb

hij mee was
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