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Voorwoord

Na een bijzonder geslaagd kamp zijn enkele van onze leiders reeds
volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe werkjaar. Andere leiders
wijdden zich intussen volledig aan hun studies. Dit alles versterkt ons enthousiasme
om opnieuw met frisse energie van start te gaan. Graag wens ik mijn oprechte dank
uit te spreken aan alle koks, ouders, leden, medeleiders en sympathisanten.

Op 6 september staat opnieuw onze Startdag 2025 op het programma. De
voorbereidingen zijn in volle gang, en we nodigen iedereen van harte uit om ook
vriendjes mee te brengen, zodat niemand deze mooie dag hoeft te missen.
Daarnaast organiseren wij dit jaar een tweede Startdag op 20 september, waarvoor
vooraf inschrijven niet nodig is.

Ook het streekbierenweekend staat opnieuw voor de deur. Zonder al te veel te
verklappen, kunnen we beloven dat het opnieuw een schitterende editie zal
worden. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op 13 en 14 september in JC De4link.
Het aanbod aan bieren is uitgebreid en op zondag serveren wij heerlijke beenhesp
met groenten, koude pasta en meer. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding.

Als hoofdleider ben ik bijzonder trots te kunnen aankondigen dat wij dit jaar negen
nieuwe leiders mogen verwelkomen, waarop zowel jullie als wij volledig kunnen
rekenen. Dit garandeert opnieuw talrijke originele en boeiende activiteiten. Helaas
nemen wij ook afscheid van twee gewaardeerde leiders die wij ten zeerste zullen
missen. Wij danken hen hartelijk voor hun jarenlange inzet en wensen hen het
allerbeste toe.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 6 september in JC De4link.

Met vriendelijke KSA-groeten .

Decaestecker Louis
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Redactioneel

Beste KSA'er,

Jawel, we zijn terug van (nooit helemaal) weggeweest — klaar
om jullie opnieuw te overspoelen met een stortvloed aan
verhalen, herinneringen én verse KSA-energie!

Het kamp ligt intussen achter ons, maar het zand in onze
sokken en de epische momenten in ons hoofd zijn nog lang niet
verdwenen. We kunnen niet wachten om samen aan een nieuw
werkjaar te beginnen!

Onze redactie is weer op volle toeren aan het draaien - stevig
gevoed door inspiratie en een overdosis koffie. We heten we dit
jaar welkom aan onze nieuwe redacteurs die hun beste
schrijftalenten boven halen.

In deze editie van de Lievensbode hebben we ons best gedaan
om jullie opnieuw te verrassen met knotsgekke, ontroerende
en soms zelfs bruikbare verhalen.

Je komt te weten welke leiders jouw kinderen dit jaar zullen
begeleiden, je krijgt een inkijk in het komende werkjaar, en
uiteraard zijn ook de legendarische wist-je-datjes weer van de
partij. Spoiler: ze zijn absurder dan ooit!

Veel leesplezier!

Groetjes, Uw favoriete
redactie




Kortnieuws

Verloren voorwerpen

Het kan zijn dat uw zoon met een lichtere koffer
naar huis is gekomen. Maak u geen zorgen, veel
van de achtergebleven spullen zijn nog bij ons en
kunnen worden opgehaald tijdens de startdag op
6 september en de daaropvolgende
vergaderingen.

Uniformstand

Tijdens de vergaderingen 11 en 25 oktobe zetten we opnieuw onze
uniformstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor (vanaf 13u30) en
na de vergadering (vanaf 17u) heeft u tijd om iets te kopen. (Gelieve wel cash
geld mee te nemen, Payconiq is ook mogelijk). Ook in maart zal er nog een
uniformstand zijn, de juiste datum volgt nog.

Dag v/d Jeugdbeweging

Dit jaar gaat Dag vande Jeugdbeweging door op vrijdag 17 oktober
2024. Op deze dag laten we zien dat we trotse KSA'ers zijn en trekken
we ons mooiste uniform aan, zodat iedereen kan zien dat KSA de beste

jeugdbeweging is van ons land.
p - S

Kamp 2025

Het vorigekampligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al
naar het volgende. Wees gerust, volgend jaar is er opnieuw een
kamp. Noteer zeker al 317 juli tot 10 augustus 2025 in jullie agenda
voor het zomerkamp. Op naar een volgend super-kamp!



Streekbieren 2025

Het is weer zover! Kom op zaterdag 13 september naar JC De
4Link voor ons jaarlijkse Streekbierenweekend, met meer dan
100 streekbieren om te ontdekken in een gezellige sfeer.

Op zondag 14 september verwennen we je met een heerlijke
portie beenham, natuurlijk geserveerd met een passend
streekbier.

@ Tickets: €17 voor volwassenen, €13 voor kinderen (-12 jaar).
Te verkrijgen bij de KSA-leiders.

De opbrengst gaat volledig naar onze KSA-werking.
Bedankt aan alle sponsors en sympathisanten!

Zet hetin je agenda - je wil dit niet missen!

Tot dan!

Te huur

| |

Leiding
Paéllapannen Percolator Leiders
€30/dag, €100 waarborg €18/dag, €25 waarborg Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Aden Vansevenant (pagina 19)



Op kamp met...

De dwergen....

Na aankomst op het kampterrein begonnen onze dwergen meteen met
verkennen en het bouwen van hun eigen kamp. Ravotten, samenwerken en
lachen - precies zoals een eerste dag hoort! Soldaat Finn zette zelfs een nieuw
record neer, tot grote bewondering van de leiding. Na een heerlijke lunch met
cordon bleu en patatjes volgde een zeskamp, volledig in het thema van
gladiatoren, waarin de kinderen hun teamwork en doorzettingsvermogen
konden tonen.

Dag twee startte met een stevig ontbijt en een ochtend vol ontdekken en
bouwen. Het paracommando-parcours testte hun snelheid, behendigheid en
samenwerking, en de dwergen lieten zien dat ze echte KSA'ers zijn. Na een
warme douche volgde een gezellig casino, en moe maar voldaan gingen de
kinderen slapen, klaar voor de laatste dag.

Op de derde dag hielpen de dwergen enthousiast in de keuken en draaiden ze
balletjes voor de middagsoep. Na kippenchiros trokken ze ten strijde om
Maximus de gladiator te bevrijden - vol enthousiasme, teamwork en gelach. Het
kamp werd afgesloten met spaghetti, een sfeervolle fakkeltocht en een gezellig
feestje. Moe, maar met een rugzak vol herinneringen, gingen de dwergen hun
slaapzakken in.

Het was een onvergetelijk kamp vol plezier, samenwerking en avontuur, waarin
onze dwergen keer op keer lieten zien hoe geweldig ze zijn.




De kabouters....

Eindelijk was het zover: kamp!

Rond 10 uur kwamen we aan op de kampplaats, waar de
kabouters meteen hun kamers in orde brachten en een
rondleiding kregen. Binnen de kortste keren voelden ze zich
helemaal thuis. Kort voor de middag gingen we al sportief van
start met voetbal en basketbal. Na al dat bewegen smaakte het
middagmaal - kippen-cordonbleus met aardappelen en een
zomerse salade - dubbel zo goed. In de namiddag barstte de strijd
los tijdens de tienkamp. We sloten de dag af met jambalaya, een
spannend infiltratiespel en een kommetje puddingpap. Een
perfecte eerste dag!

De tweede dag begon met boterhammen met choco, waarna we in
de wereld van strips doken. 's Middags genoten we van
hamburgers met puree en verse boontjes. In de namiddag werden
we heuse schatzoekers: we vertaalden een eeuwenoude
schatkaart op zoek naar een verloren zwaard. 's Avonds vulden
stoofvlees, gebakken patatjes en worteltjes onze magen, waarna
we opnieuw sportief afsloten met de tienkamp.

Op dag 3 zetten we die strijd verder en kroonde Floris zich tot
winnaar van deze editie. Na kippenchiros met rijst en ratatouille
volgde een welverdiende rustpauze. In de namiddag leefden we
ons uit met het spel Paracommando, waarin Floris opnieuw indruk
maakte, met Oscar vlak achter hem. Na spaghetti trokken we op
fakkeltocht in Anzegem, een sfeervolle wandeling in het donker.
Terug op kamp genoten we nog van een bananenmilkshake voor
het slapengaan.

Dag 4 stond in het teken van keukenplezier: samen met de
pagadders draaiden we gehaktballen en maakten we kleurrijke
fruitbrochettes. Na een overheerlijke WAP speelde iedereen mee
in een extreem memory-spel, waarin Oscar duidelijk uitblonk. Na
balletjes in tomatensaus sloten we af met de kabouterquiz,
gewonnen door Oscar, Floris, Kobe, Odiel, Bent en Louis. En
natuurlijk mocht een kommetje puddingpap niet ontbreken.



Dag 5 was de langverwachte dagtocht! Na een luxe-ontbijt met
chocoladekoeken, croissants, donuts en nog veel meer, trokken we
naar de Gavers in Harelbeke. Een korte wandeling bracht ons naar
het meer, waar we eerst broodjes aten en daarna urenlang
speelden in en rond het water. Terug op de kampplaats stonden
giraffenekken met patatten en rauwkost klaar. In de avond speelden
we samen met de pagadders een infiltratiespel op het terrein.

De voorlaatste dag begon rustig met boterhammen met choco en
een opruimsessie. Na een frisse koude pastasalade trokken we
samen met de pagadders het bos in voor een spannende real-life
versie van stratego. 's Avonds aten we braadworsten en kropen we
in onze zetels (of slaapzakken) voor de film Verschrikkelijke Ikke 4.

Op de laatste dag speelde elke ban nog één keer een chique spel.
Na beenhesp begon onze jaarlijkse Fata Morgana, waarin gemixte
teams elkaar uitdaagden bij touwtrekken, frisbee, basebal en tussen
twee vuren. Na heerlijke pannenkoeken bereidde iedereen zich voor
op het kampvuur. Er werden lichtjes opgehangen, petit beurre-taart
gemaakt en versieringen toegevoegd. Toen de avond viel, brandde
het vuur prachtig. We zongen, lachten en blikten terug op een week
vol plezier, spel en gezelligheid.

Een kamp om niet snel te vergeten. Tot volgend jaar!




De pagadders....

Beste ouders

Na maanden verlangen en aftellen was het op zondag eindelijk zover: onze
pagadders vertrokken op kamp richting Tiegem. Eenmaal aangekomen werd
de kampplaats verkend en werden de bedden opgemaakt onder het
wakende oog van het imposante Colosseum. Het thema van dit jaar,
Gladiator, zette meteen de toon voor een week vol strijd, plezier en avontuur.

Vanaf dag één werd er stevig gespeeld. De leden konden zich uitleven in
bosspelen, een spannende beklimming vol opdrachten en een avondspel
waarin de rollen omgedraaid werden en de leiders gevangen moesten
worden. Elke dag kende zijn eigen hoogtepunten. Zo streden de pagadders in
een gladiatoren-tienkamp met speerwerpen en arenaworstelen, en werden
de slimste én sterkste jongens bekroond tot ware kampioenen. Ook strategie
kwam aan bod: het Romeinse rijk werd herverdeeld in een Risk-variant, en
tijdens een grote quiz werd hun kennis getest over KSA, sport, het
kampthema en hun leiders.

Tussen de spelen door werd er ook gewerkt aan creativiteit en kookkunst. Zo
draaiden de leden zelf gehaktballen, maakten ze fruitbrochettes en genoten
ze elke dag van heerlijke maaltijden: cordon bleu, jambalaya, hamburgers,
worst met appelmoes, en natuurlijk de klassiekers van op kamp. Onze koks
zorgden ervoor dat er telkens meer dan genoeg energie was om er tegenaan
te gaan.

Een absoluut hoogtepunt was de dagtocht naar de Gavers in Harelbeke. Na
een stevig ontbijt trokken de pagadders richting het meer, waar er urenlang
geravot werd in het water en op de weides. Na een dag vol zwemplezier
keerden ze moe maar voldaan terug. s Avonds speelden de bannen elk hun
eigen spel: van infiltratie tot cinema of casino.
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Ook de laatste dagen bleven vol verrassingen. Tijdens een
rolstoelparcours moesten de leden Romeinse heirwegen verdienen
en elkaar hindernissen opleggen - met heel wat hilarische
momenten tot gevolg. Er werd samen gezongen en gegriezeld
tijdens een sfeervolle fakkeltocht, en in Tiegembos werd een episch
potje Gladiator-stratego gespeeld met de kabouters. Als afsluiter
trokken de pagadders naar het vernieuwde casino van Middelkerke.
Sommigen gingen snel bankroet, maar Artuur wist als enige zijn geld
te vermeerderen en rijk naar bed te gaan.

Na zeven dagen spel, avontuur en vriendschap kunnen we alleen
maar besluiten dat dit kamp een absolute voltreffer was. Onze
pagadders hebben bewezen dat ze echte gladiatoren zijn: dapper,
enthousiast en onvermoeibaar.

We kijken met een warm gevoel terug op een onvergetelijk kamp en
willen jullie als ouders bedanken voor het vertrouwen.

Tot volgend jaar!
De leidingsploeg

11



De jongknapen....

Het jongknapenkamp zat boordevol afwisseling, plezier en
avontuur. Elke dag begon met een stevig ontbijt waarna de
jongens zich konden uitleven in originele en spannende
activiteiten. Van creatieve spelletjes zoals een voorwerpenbingo
en een aangepaste versie van Monopoly met honken, tot
strategische klassiekers als Risk in Romeinse stijl en Levend
Stratego - vervelen was geen optie. De film Gladiator diende als
rode draad doorheen het kamp, met Romeinse themaspelen
zoals het Colosseumgevecht waarin gladiatorenteams het tegen
elkaar opnamen.

Spanning was er ook genoeg.

Tijdens een ontsnappingsspel werd de helft van de groep
opgesloten en moesten de anderen hen bevrijden via walkie-
talkies, raadsels en slimme samenwerking. Infiltratiespelen in
het donker, het stelen van brownies bij de leiding en
mysterieuze zoektochten in het bos zorgden voor extra
avontuur.

Bekende KSA-spelen kregen een frisse draai, zoals het drugspel
met een veiling voor het vieruurtje of het dierenspel waarbij vuil
worden geen probleem was - zolang er achteraf maar een
douche was.

12



Ook sport en doorzettingsvermogen kwamen aan bod tijdens
een paracommando-spel en een zeskamp vol uitdagingen.
Humor en groepssfeer waren nooit ver weg, bijvoorbeeld
toen de jongens de leiders gevangen namen tijdens het
spanbandjesspel - tot grote vreugde van de deelnemers.

Er was daarnaast ruimte voor rustige momenten: cinema-
avonden, fakkeltochten, gezellige quizzen en verhaaltjes voor
het slapengaan brachten de groep dichter bij elkaar.

De dagtocht naar de Gavers in Harelbeke was een absoluut
hoogtepunt. Er werd gespeeld, gezwommen en gepicknickt in
de zon.

Ook het eten was top: van luxueuze ontbijten tot klassiekers
als balletjes in tomatensaus, pitta en hotdogs - niemand
kwam iets tekort. Elke avond eindigde steevast met iets
lekkers en een rustmoment.

Het kamp was een mix van actie, vriendschap, creativiteit en
plezier. Moe maar tevreden kropen de jongknapen elke
avond hun slaapzak in, terugblikkend op weer een geslaagde
dag. Een onvergetelijke ervaring die nog lang zal bijblijven.

Tot dan!

13



De knapen....

Dit jaar trokken de knapen er weer op uit voor een kamp boordevol
avontuur, spelplezier en - jawel - overheerlijk eten. Vanaf het eerste
moment zat de sfeer erin. We sprongen vrolijk op onze fietsen en trapten
gezwind richting kampplaats. Daar werd meteen de camion leeggehaald,
tenten opgezet en alles netjes ingericht. Alsof dat nog niet genoeg was,
toverde de kookploeg een romige macaroni op tafel die meteen voor een
topstart zorgde.

Sjorren en bouwen

Geen KSA-kamp zonder stevige sjorring. Palen, touwen en teamwork: in een
mum van tijd stond er een heus bouwwerk - inclusief Colosseum! Er werd
gezweet, geknoopt en gelachen, en tussendoor natuurlijk gesmuld van
hotdogs, schnitzels en andere lekkernijen.

Op tweedaagse - de echte test

Hoogtepunt van de week? De tweedaagse! Met rugzakken groter dan
henzelf trokken de knapen en jonghernieuwers op pad. Vlaamse klassiekers
als de Kwaremont, Paterberg en Kluisberg werden bedwongen alsof het niks
was. 's Avonds werden ze beloond met een dampende jambalaya, en dag
twee eindigde met stoofvlees en frietjes. Vermoeide benen? Zeker. Maar
vooral blije gezichten en een hoop sterke verhalen om mee terug te nemen
naar de tent.

Soldaten en coureurs

En alsof dat nog niet genoeg was, schakelden de knapen een versnelling
hoger: tijdens de paracommando-tocht bewezen ze dat ze echte
doorzetters zijn. In de namiddag veranderden ze dan weer in koersbeesten:
een Tour de France met bergrit, tijdrit én sprint. Kamiel pakte de
bolletjestrui, Victor de gele en Vinn de groene - applaus gegarandeerd!

Dagtocht en opdrachten

Halverwege de week trokken we op dagtocht naar de Gavers. Zonnecreme,
broodjes, spelletjes, en vooral heel veel plonsen in het water — wat wil een
knaap nog meer? Terug op kamp werden we verwend met giraffenekken en
patatten (jawel, de klassieker!). En alsof dat niet genoeg was, kregen de

knapen ook nog een lijst met opdrachten: van TikToks maken tot vissen
vangen. Creativiteit troef! 14



Avonden vol sfeer

's Avonds was het minstens zo leuk. Quizzen waarbij de hersenen werden
gekraakt, een spannende kompastocht onder de sterrenhemel, een
gezellige filmavond met puddingpap, en zelfs een casino waar sommige
knapen zich al rijk waanden. Natuurlijk werd er ook gezongen, gelachen en
heel wat afgepraat in het hutje bij de tenten.

De grote finale

Zoals altijd eindigde het kamp met onze Fata Morgana. De groepen werden
gemixt en gaven het beste van zichzelf in touwtrekken, tussen twee vuren en
andere knotsgekke opdrachten. Er waren pannenkoeken, een petit beurre-
taart, lichtjes rond de sjorringen en uiteindelijk... een knetterend kampvuur.
Liedjes, gezelligheid en een warme gloed maakten de laatste avond
onvergetelijk.

Conclusie

Het Knapenkamp 2024-2025 was er eentje voor in de geschiedenisboeken:
een week vol avontuur, vriendschap, modderige schoenen, sterke verhalen
en buikjes rond van het lekkere eten. De knapen zijn weer een rugzak vol
herinneringen rijker, en kijken nu al reikhalzend uit naar het volgende kamp.

Tot dan!
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De jonghernieuwers....

Het jonghernieuwerskamp 2025 stond helemaal in het teken van avontuur,
plezier en vriendschap. De week begon meteen goed met het bouwen van
de grote sjorring, waar iedereen samen de schouders onder zette.

Ook de eerste doopopdrachten zorgden meteen voor spanning en hilariteit,
gevolgd door een dropping die de groep door de nacht stuurde.

Niet veel later trokken de jonghernieuwers op tweedaagse tocht door de
Vlaamse Ardennen. Onderweg passeerden ze iconische plekken als de
Kwaremont en de Paterberg, werkten ze voorbeeldig samen op de
controleposten en genoten ze van heerlijke maaltijden als beloning. Twee
dagen stevig stappen, maar met een voldaan gevoel kwamen ze weer terug
op de kampplaats.

Halverwege de week mochten de oudste leden een stagedag doen bij de
jongere groepen, hun eerste echte ervaring als leiding. Het werd een leerrijk
moment dat hen ook dichter bij hun toekomst in de KSA bracht. Een ander
hoogtepunt volgde kort daarna: het 24-urenspel. De jonghernieuwers
kregen tientallen uitdagende en grappige opdrachten voorgeschoteld -
push-ups, vissen vangen, een liedje inzingen, landen opsommen en
natuurlijk de legendarische eierwacht. Het zorgde voor spanning, teamwork
en vooral veel plezier.

Daarna trokken ze nog op dagtocht naar de Gavers en volgde er een echte
adrenalineboost: karten in Kortrijk. De gezonde competitie leverde heel wat
spanning op, met Henri als snelste bij de leden, al moest hij nog nipt de
leiders laten voorgaan. Het was een activiteit die voor veel enthousiasme
zorgde en zeker een hoogtepunt van het kamp werd.

Op de laatste dag gaven de jonghernieuwers nog één keer alles tijdens Fata
Morgana, waar creativiteit en samenwerking centraal stonden. De week
werd in stijl afgesloten met een gezellig kampvuur, hét moment om samen
herinneringen op te halen, liedjes te zingen en de bijzondere kampweek af
te sluiten.
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Het Leidersteam

Dwergen

Banleider

Arthur De Bruyn

' Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
10497834519

| dwergjes

- @ksamoorslede.be

Louis Decaestecker
lepersestraat 117
8890 Moorslede
0472 84 14 86
leiding
@ksamoorslede.be

Willem Louagie
6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 3497 53

Sem Persyn
korenwind 30
8890 Moorslede
0496 18 27 05 |

Kabouters

Banleider Oude molenweg 17
8890 Moorslede

0473205397

. Victor Dewitte
Breulstraat 127
8890 Moorslede
04705202 79

. kabouters

| ok lede. |
| @ksamoorslede.be Baptiste Vanacker

lepersestraat 96
8890 Moorslede

Gunther Constandt 047038 03 03

Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0495 83 73 89
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Staf Montmorency
Zilverbergstraat 25
8890 Moorslede
0478 1311 39

Henri Vanacker
lepersestraat 96
8890 Moorslede
0465 09 58 73

Banleider

ean-Baptiste

Deceastecker

~ lepersestraat 117
- 8890 Moorslede

" Tibe Foulon

' Emiel jacqueslaan 76
8890 Moorslede

. 0496 28 49 67

Gust Roggeman
Sprietstraat 18
8890 Moorslede
0478 08 36 92

Nathan Galle
Zilverbergstraat 25
8890 Moorslede
0471 837922

RUbn Rigole
Zilverbergstraat 25
8890 Moorslede
0478 1311 39

Sigsten Soens
8890 Moorslede
0456 40 54 90

Izar Claeys
Kerkhofstraat 37
8890 Moorslede
048599 21 07

Guillaume Verhelle
Breulstraat 19
8890 Moorslede
0471 74 52 36

18



Jongknapen

Banleider

Aden Vansevenant
Philemon
Sabbestraat 19
8840 Staden

0468 3598 72
jongknapen
@ksamoorslede.be
materiaal
@ksamoorslede.be

Goya vandenbroucke
korenwind 53

8890 Moorslede
0468 54 66 08

Xandres Grymonprez
lepersestraat 119
8890 Moorslede
0472 67 42 23

| Tibo Foulon

' Emiel jacqueslaan
76 8890 Moorslede
| 0499 91 60 29

Nesta
Vandenbroucke
korenwind 53
8890 Moorslede
0468 08 14 85

Clement Labaere
Stationstraat 176
8890 Moorslede
0468 05 41 60
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Banleider

Charles Devisch
Bellereke 1 8890
Moorslede

047379 60 41
knapen

@ksamoorslede.be

| Roeland Vandamme
Werviksestraat 8
8890 Moorslede
04717976 98
Jonghernieuwers

. @ksamoorslede.be

Lucas Deleu

Emiel Jacqueslaan 77
8890 Moorslede
0472171783

i
== |
€43 i
= P

L ]
Jonghernieuwers §
g 3

Banleider i

Mathis Lampaert #

Passendaalsestaart 53

8890 Moorslede 0468

4378 16

Jonghernieuwers

@ksamoorslede.be

Baptiste Wydooghe

Passendaalsestraat 43
8890 Moorslede

Ruben Leenknecht 0468 28 76 10

Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487211775
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Kalender
Van September t.e.m. Februari

september vergadering - Startdag

13 & 14 september Streekbierenweekend

20 september vergadering - 2de startdag
27 september vergadering

4 oktober geen vergadering

11 oktober vergadering - uniformstand
18 oktober vergadering

25 oktober vergadering - uniformstand
1 november geen vergadering

8 november vergadering

15 november geen vergadering

22 november vergadering - zwemmen

29 november geen vergadering

6 december vergadering- hoogbezoek -
13 december geen vergadering

20 december geen vergadering

27 december geen vergadering
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Wist je dat ...

... het nieuwe KSA-jaar start op zaterdag 6 september?

... je dan best je speelschoenen én je beste humeur meebrengt?

.. er deze zomer minstens drie truien verloren zijn op kamp?

.. €én daarvan waarschijnlijk nog in de Vlaamse Ardennen rondzwerft?

.. het Streekbierenweekend een perfecte plek is om dorst te krijgen?

... je daar bijna meer bieren dan dagen in een jaar kan proeven?

.. er weer op 14 september beenhesp geserveerd wordt?

.. dit wél onweerstaanbaar is voor echte Bourgondiérs?

... je op 13 september ook al kan komen proven van onze streekbieren?
.. KSA eigenlijk voor "Komen, Spelen, Amuseren" staat?

.. de leiding soms meer lawaai maakt dan de leden?

..er op kamp iemand per ongeluk in de verkeerde tent is gaan slapen?
.. V.P. beweert dat hij sneller kan veters strikken dan eender wie?

.. een eekhoorn gemiddeld 6 keer per dag pauze neemt?

.. sommige leiders dit ook wel durven doen?

.. aura-punten nu ook in de winkel te verkrijgen zijn (met klantenkaart)?
... je in Qostende altijd wind tegen hebt, zelfs als je terugkeert?

.. de zee niet altijd zout proeft - soms gewoon nat?

... je voor de beenhesp op 14 september best op tijd reserveert?

.. de rode valiezen ondertussen bijna legendarisch zijn?

.. de wist-je-datjes hier eindigen, maar nooit écht stoppen?

... we jullie snel terugzien op het Streekbierenweekend!
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